OVER DE SCHOOL

‘Wie ben ik? Wat is het doel van mijn
leven? Hoe kan ik meer rust ervaren? Op
de School voor Praktische Filosofie en
Spiritualiteit ga je op zoek naar het
antwoord op dit soort vragen. Inzichten
vit grote filosofische en religieuze tradities
komen aan bod, en er is veel ruimte voor
het delen van ervaringen en observaties.

De School maakt deel vit van een
internationale organisatie die in 1937 in
Engeland is ontstaan. In Nederland heeft
de school negen vestigingen.

De cursussen worden in groepen
gegeven door tutoren. Er zijn
verschillende niveaus waarin je je kunt
ontwikkelen en verdiepen.

Het kloppende hart van alle vestigingen is
ons studiecentrum De Oxerhof, in
Deventer. Regelmatig worden hier

lezingen, meditatie- en stilteweekenden
en verdiepingscursussen gegeven.

Start nieuwe introductiecursus:
maandagmiddag en -avond 29 september
woensdagavond 1 oktober

PRAKTISCHEFILOSOFIE.NL

Deze zomerlezingen zijn gratis toegankelijk
voor studenten aan de School voor
Praktische Filosofie en Spiritualiteit.

Introducees zijn van harte uitgenodigd.
Een vrijwillige bijdrage om de kosten te
dekken is zeer welkom.

Aanvang: 19.30 uur met koffie/thee
20:00 vur: start lezing.
Adres: Landgoed De Oxerhof
Oxerhoflaan 8, Deventer
praktischefilosofie.deventer@gmail.com

P R A K T1 S CHE

WEES WELKOM
OP DE OXERHOF

DRIE
ZOMERLEZINGEN

Woensdagavond:

19:30 - 22.00 uur

Inloop vanaf19:30 uur
Start lezing om 20:00 uur



‘HET PAD VAN DE
BODHISATTVA’

Een Bodhisattva is een verlicht wezen, iemand
wiens energie en interesse ten dienste staan
aan de verlichting en bevrijding van lijden, niet
alleen voor zichzelf, maar voor allen.

Als er iets aan je verschijnt, zachtjes opborrelt,
geruisloos zelfs, dan weet je dat dit je innerlijke
gids is. Je voelt een vredigheid. Je bent op je
gemak. Echter wanneer het leven zwaar is, in
deze veranderende geest der volken, juist dan
gaat het erom een rustplaats te vinden en
toevlucht te nemen tot een levend Idee.
Een actieve houding aan te nemen. Bewust en
Aanwezig.

De Bodhisattva's gingen ons voor, en zij weten
hoe het is om in de dualiteit van het leven te
verkeren en ze kunnen ons steunen.....

Een Bodhisattva slaat een brug tussen het
contemplatieve en het actieve leven, waar
compassie zonder wijsheid blind is, maar
compassie zonder dat je iets doet hypocriet is.

In de lezing zullen we verbinding maken met
een Bodhisattva. Dit is geschikt voor alle
mensentypen, niet alleen voor mensen met een
devote aard.

‘WAKKER BLIJVEN IN
TIJDEN VAN VERSTORING
EN VERWARRING’

Etty Hillesum was een Joodse jonge vrouw die
tussen de oorlogsjaren 1941 - 1943 een elftal
dagboeken schreef, vanuit innerlijke reflectie op
wat zich in haar turbulente zielenleven voltrok.
Dagboeken die op wonderbaarlijke wijze
bewaard zijn gebleven.

Van een jonge vrouw met begrijpelijke en
herkenbare emoties, vragen en verwarrende
innerlijke worstelingen met levensvragen,
ontwikkelt zij zich in anderhalf jaar tijd tot een
grootse, wijze, beschouwende ziel. Een ziel die,
zonder enige pretentie, de hoogste vormen van
wijsheid, liefde en verstillende zorgeloze
aanwezigheid en beschikbaarheid voor de
medemens wist te verwoorden. En die, niet
onbelangrijk, bovendien compromisloos naar
zichzelf toe, tot aan haar dood in Auschwitz, deze
woorden in praktijk bracht.

Dit (interactieve) verhaal gaat over die vitspraken
vit haar dagboeken die voor ieder van ons
herkenbaar zullen zijn. Woorden van wijsheid, van
troost maar vooral van moed en de
indrukwekkende en inspirerende vastberadenheid
er het beste van te maken. Dat maakt een
verkenning van Etty Hillesums woorden in deze
tijden van verwarring en verstoord evenwicht zo
relevant.

‘INDIANENVERHALEN?
EEN AVOND OVER
AARDEVERBONDEN
SPIRITUALITEIT’

Wat kunnen wij, moderne westerse mensen,
leren van de verhalen, culturen en ceremonies
van volken die dicht bij de natuur leven?

In onze taal worden met ‘indianenverhalen’
sterke en ongeloofwaardige verhalen bedoeld.
Ons taalgebruik toont daarmee
neerbuigendheid en onbegrip voor volken die
dichtbij de natuur leven. De werkelijkheid is dat
in de cultuur van bijvoorbeeld de American
Indians en andere natuurvolken veel wijsheid en
oorspronkelijkheid te vinden is.

Groei en ontwikkel je graag? Wil je meer
sprankeling, diepgang, levenslust? Leef je vanuit
je hoofd, maar komt je lichaam tekort? Ben je
op zoek naar meer verbinding met je eigen
natuur?

Deze avond biedt een eerste kennismaking met
verhalen, ceremonieén of rituelen, die je in
aanraking kunnen brengen met je passie, je
gevoel, je visie en je daadkracht. Vuur, water,
lucht en aarde... een mogelijkheid om je te
verwonderen en langs deze weg iets te ervaren
van het Grote Mysterie dat ons omgeeft en waar
wij deel van vitmaken.



